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7 januari 2024, Openbaring des Heren 

 

Zusters en broeders, in deze Pastorale Brief aandacht voor de overgang van de Laurentiuskerk naar de 

Jozefkapel in Dongen op 7 januari om 10.00 uur. Toch vieren we ook daar gewoon het feest van 

Driekoningen. We zijn als gemeenschap net als de Wijzen (of Koningen) onderweg om op een passende 

manier hulde te brengen aan de Zoon van God. Wij trekken in een processie van een groot naar een 

klein gebedshuis. Ons huis verandert. Onze roeping niet. In Dongen zetten we een stap die op allerlei 

plaatsen in ons Bisdom gezet moet worden. En dat zijn belangrijke stappen voor iedereen. 

De Eucharistieviering uit de Laurentiuskerk in Dongen wordt op zondag 7 januari om  

10.00 uur uitgezonden via een livestream. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 

 

 
 

Gebed 

Heer, onze God, over alle grenzen heen, hebt Gij uw heerlijkheid geopenbaard.  
De wijzen uit het Oosten hebben uw ster gezien, de volkeren der aarde hebben 

uw licht aanschouwd.  

Wij vragen U, laat uw Zoon onze Leidsman zijn op onze pelgrimstocht naar U.  
En, wanneer we de moed laten zakken, laat ons uitzien naar uw licht,  

opdat we de weg vinden naar uw koninkrijk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Lezing is uit het boek Jesaja 

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de 

Heer begint over u te schijnen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, 

maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, 

koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen 

ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. 

Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden 

van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden 

aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners 

van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van 

de Heer.  

Op zaterdag 6 januari is in onze kerken de Uitstelling van het Allerheiligste. 

 

In Rijen, Maria Magdalenakerk, van 13.00 uur tot 15.00 uur 

In Dongen, Laurentiuskerk, van 14.00 uur tot 16.00 uur 

 

Loop binnen voor een ogenblik van stil gebed, steek een kaarsje aan voor 

iemand die je lief is, geef een intentie op voor iemand die het moeilijk heeft 

of kies voor een moment van aanbidding bij dit teken van Gods liefde. 
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https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Matteus 

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeru-

zalem Wijzen uit het oosten en vroegen: Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij 

hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen. Toen 

koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge-

priesters en Schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus 

moest geboren worden. Zij antwoordden hem: Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschre-

ven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder 

de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn over mijn 

volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de 

tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: Gaat 

een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het 

mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen. Na de koning aanhoord te hebben vertrokken 

zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats 

waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van over-

grote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun 

knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden 

het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet 

meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. 

 

Fragment uit een gedicht van Marinus van den Berg 
 

Het is de liefde voor elkaar die een huis warmt.  

Je merkt niet eens dat het haardvuur minderde. 

Liefde maakt warmer dan welke kachel ook. 

 

Het is de gastvrijheid voor wie zoekt naar een schuilplaats,  

voor wie dreigt om te komen in verkild leven,  

die aan een huis meer geeft  

dan een onderkomen voor mensen. 

 

Een warm huis, een huis vol licht,  

een huis waar zorg is voor de sfeer,  

een huis waar voor iedereen ademruimte is –  

dat is een gezegend huis. 

Overweging 

Jezus werd geboren in een stal, omdat er voor hem geen 

plaats was in de herberg en de wijzen verlieten hun huis 

om deze pasgeboren koning te gaan eren. In de evange-

lieboeken lijken de gebouwen nauwelijks van betekenis. 

Volgens het boek handelingen kwamen de eerste chris-

tenen samen in een of ander huis. En dat deden ze twee 

of drie eeuwen lang.  

Maar …, zodra de kerk niet meer onderdrukt werd, trad 

ze naar buiten en ging ze speciale gebedshuizen bouwen. 

Een mooi gebedshuis kan een positief effect op de ge-

loofsbeleving hebben.  

En dat heeft de Laurentiuskerk een eeuw lang gehad. Het is een thuis voor gelovigen ge-

weest. Mensen raakten aan het gebouw gehecht. Maar het gebouw is te groot voor de huidige 

gemeenschap en het moment is gekomen om het gebouw te verlaten.  

Met heimwee, maar ook met het geloof dat er aan onze opdracht niets verandert. 

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden, de ongelukkige zonder hulp. 

Hij zal zich ontfermen over misdeelden, de zwakken schenkt hij weer levensmoed. 

(Uit psalm 72) 

 

 

 

 


