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 2 juli 2023, Dertiende zondag door het jaar 

 

Zusters en broeders, we denken bij gastvrijheid bijvoorbeeld aan de vriendelijkheid en ruimte die je 

maakt voor gasten in je huis. Tegenwoordig denken we ook aan de ruimte die we in onze kerken voor 

gasten maken. Eigenlijk kun je op elk moment gastvrij zijn, overal waar je bent.  

Gastvrijheid is je bereidheid om de ander een plaats te geven in jouw leven. Door gastvrij te zijn, 

genezen we scheuren en breuken in onze samenleving. En dat gebeurt door gewone mensen in het 

gewone, dagelijkse leven. 

De viering van Woord en Communie uit de Laurentiuskerk in Dongen wordt op zondag 2 juli om 

10.30 uur uitgezonden via een livestream. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 
 

Gebed om een open deur 

God, op zoveel deuren wordt vergeefs geklopt:  

de deur gaat toe, de gordijnen dicht en het licht uit. 

Wij bidden U: zet ons hart ruim open, 

strek onze armen wijd uit 

en laat uw licht overvloedig in ons branden 

om voor alle mensen die bij ons aankloppen 

een warm en welkom thuis te zijn. Amen. 
 

Heb geduld met mij 
 

Mijn liefde zal Ik hem niet afnemen, 
mijn trouw aan hem niet breken. psalm 89 

 

Heer van de hemelse machten,  

van U zijn de geuren, de kleuren,  
de hoogste hemel, de diepste zee, 
alles behoort U toe. Ook ikzelf. 
Heb dan geduld met mij, als met David, uw lieveling. 
 

Geef mij de taal om te getuigen van uw woord;  
geef mij de stem om te zingen van uw trouw. 
Leen me uw oor. 
 

Ik ben een jongen van de straat, 
maar als een David wil ik U dienen, 
voor u spelen op de heilige harp.  
U zalft mijn verlangen met olie, 
doopt mijn rechterhand in levend water 

en legt mijn linkerhand op woeste golven. 
 

Maar als mijn oren niet horen 

en mijn gedachten zich afkeren, 
gooi uw verbond dan niet stuk  

tegen de muren die mensen scheiden. 
Sloop mijn hoogmoed,  
breek mijn onverschilligheid af, 
vertrap mijn ongeloof, mijn grote mond 
en kom mij tegemoet in mijn vluchtig bestaan. 
 

Ik lijd onder spot en spijt, speur naar liefde   
en toch zal ik blijven zingen uit de diepste diepte. 

Geprezen bent U, mijn Heer en mijn God, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
 

Rob van Uden 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Lezing uit het Tweede Boek van de Koningen 

Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw, die hem 

met aandrang uitnodigde, bij haar te komen eten. En iedere keer dat de profeet in het vervolg 

daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot: Luister 

eens, ik heb gemerkt dat hij die altijd bij ons aan huis komt, een heilige man Gods is. Laten we 

op ons huis een kleine kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp 

in zetten; als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek nemen. 

Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, kon hij de bovenkamer betrekken en er zich te 

rusten leggen. Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht: Kunnen we dan werkelijk niets voor 

haar doen? Gechazi antwoordde: Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Toen zei Elisa: 

Roep haar. De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: Volgend jaar 

om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken.  

 

Lezing uit het Evangelie volgens Matteus 

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet 

waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet 

opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. 

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie 

u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Wie een 

profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie 

een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een 

deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, 

omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om vrede 

Wie binnenkomt in een huis waar ruzie is,  

voelt zich niet gastvrij ontvangen.  

Vrede en eenheid zijn voorwaarden  

om anderen een hartelijk thuis te bieden.  

Bidden wij om de liefde en waardering 

om als broeders en zusters van één Vader 

elkaar in vrede te kunnen omarmen. 
 

Wegzending en zegenbede 

Op de goede momenten kun je in de kerk 

de gastvrijheid van de Vader ervaren.  

Die dienst willen we ook aan anderen bewijzen,  

thuis, op ons werk en in onze buurt.  

Zegene ons daartoe de barmhartige God. 
 

 

 

Overweging 
Hoe gaat het met je? Het kost weinig inspanning om het even aan iemand te vragen. Die 

woorden kunnen heel even de eenzaamheid of de twijfel van een ander doorbreken.  

Stel je klopt bij iemand aan en je reikt een bloem aan met de woorden: Je bent mooi zoals je 

bent. Het kan net de bevestiging zijn die een ander nodig heeft. Het is zo belangrijk dat je 

voelt dat je de moeite waard bent! Gastvrijheid, waarbij je werkelijk ruimte voor een ander 

maakt, kun je een werk van barmhartigheid noemen. 

 

 


