
Mariavieringen

De parochie Dongen en Klein Dongen - Vaart kent een lange traditie van 
Mariavereringen. Op alle tijden dat de St. Laurentiuskerk is geopend 
op alle woensdagmiddagen, alle zaterdagmiddagen in het zomersei-
zoen en de zondagochtenden wordt Maria Altijddurende Bijstand 
in de kerk vereerd. Tijdens de Mariamaanden mei en oktober wordt 
er op alle dinsdagavonden om 19.00 uur de Rozenkransviering ge-

houden. Daarbij worden er extra 
Mariavieringen gehouden bij de 
Mariakapellen van de parochie 
op het plein van de voormalige 
Hubertuskerk en bij de Veldkapel 
aan de Eindsestraat. Voor komen-
de oktober zijn er plannen om het 
Rozenkransvieren uit te breiden 
met achtergrondinformatie over 
Maria door filmpjes en gesprek-
ken in het Parochiecentrum. Ook 
zijn er ideeën om de Mariagrot bij 
de begraafplaats van de Zusters 
Franciscanessen op te nemen in 
de Mariavereringen binnen onze 
parochie. Maria geeft ons richting 
en troost.

WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 22 JUNI 2023 PAGINA 17

Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

Parochieblad 
Dongen en Klein Dongen-Vaart 

22 juni 2023

 Actie Kerkbalans IBAN NL55 RABO 0111 9024 36. Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Familieberichten

Overleden:
12 mei Martin Jackson, echtgenoot van Sylvia Jackson - Phefferkom, 
87 jaar
Gedoopt
28 mei Viënna van Galen

Het kunstwerk van David 
Bade in de kloostertuin.

Kerk en School.
Bijbelverhalen ontdekken.

Mariaviering Veldkapel.

Vrijwilligersbedankavond Dongen: Ein Bisschen Frieden.

Een herinnering aan het ZiekenTriduüm van 2016.

Omhels de Zondebok

Toekomst vieringen in onze parochie Dongen en 
Klein Dongen - Vaart

Alle informatie over de overgang van het kerken vanuit de St. Lauren-
tiuskerk naar de St. Jozefkapel van de Zusters Franciscanessen vindt 
u op de website van onze parochie: www.parochiedongen.nl Klik op 
de Homepagina op de link Actualiteit en dan op Toekomst vieringen.

Einde ZiekenTriduüm

De Werkgroep ZiekenTriduüm heeft helaas het besluit moeten ne-
men om het ZiekenTriduüm voor 2023 en in de toekomst niet meer 
te organiseren. De corona-uitbraak heeft helaas veel roet in het eten 
gestrooid. De leden van de werkgroep vinden het niet verantwoord 
om het ZiekenTriduüm te organiseren, gezien:
-  het aantal deelnemers vanuit Dongen de laatste jaren behoorlijk 

teruggelopen is en de  meeste gasten van buiten Dongen komen.
-  de ruimte in JC De Poort waar we zitten (lunch) redelijk klein is.
-  de kosten enorm zijn gestegen.
Helaas hebben we hierdoor moeten besluiten dit te beëindigen.
Het ZiekenTriduüm is voor de laatste keer in 2019 georganiseerd en 
dat was de 81e keer. We willen al onze lieve gasten hartelijk danken 
voor hun, meestal jaarlijkse, komst. Uiteraard danken we ook de vele 
vrijwilligers die hun vrije tijd hebben gestoken in de organisatie van 
het ZiekenTriduüm. Met hartelijk groet, mede namens alle leden van 
de Werkgroep ZiekenTriduüm,
André Vonk 

Kerk en School

Verslag Spirituele 
wandeling
Op dinsdag 13 juni kwamen de 
leerlingen van groep 4 van de 
H. Hartschool naar het park bij 
de Volckaert. Het thema van de 
workshop was: Verwondering 
hebben voor alles wat groeit 
en bloeit. Samen hebben we 
een zomerbloempje bekeken. 
Dat was ontstaan uit één en-
kel zaadje! Door zon, water en 
aarde is het zaadje zo prachtig 
uitgegroeid. Daarna zijn de 
kinderen in een groepje in het 
park gaan zoeken naar dingen 
van de natuur, die zij bijzonder 
vonden. Wonderlijke dingen! 
Ook hebben ze het even stil ge-
maakt in zichzelf om te ontdekken of er in het park iets te horen was: 
vogels, de wind, kinderen, het verkeer, een vallend takje. Het werkte 
voor hen kalmerend en rustgevend.
Over de verwondering van de natuur staat ook een verhaal in de Bijbel, 
waarin Jezus vertelt tegen zijn vriend Petrus, dat hij zich geen zorgen 
hoeft te maken over wat hij zal eten. Want vogels en bloemen kunnen 
in de natuur alles vinden om in leven te blijven. Mensen hoeven zich 
ook geen zorgen te maken, want God zorgt voor alles.
Tot slot worden alle verzamelde takjes, blaadjes, zaadjes, mos, bloem-
pjes, veertjes en steentjes naar een kunstenaar gebracht, die een deel 
ervan gebruikt voor een kunstwerk. Dat komt straks in de klas te han-
gen.

Erfstelling en Nalatenschap

Bijbelverhalen ontdekken: vrij spel

‘Kom je spelen?’ Leg je oor 
te luister op het school-
plein en je hoort het. Trek 
met kinderen op en ze vra-
gen het je. Het is een ver-
wachtingsvolle uitnodiging. 
Doe je mee? Ja of nee? Spe-
len doe je nooit half, maar 
met alles dat in je is. Spelen 
hoort bij mens-zijn. Bij kin-
deren én bij volwassenen.
Je kunt over God praten, 
maar God kan ook ont-
moet worden in een spel 
van zoeken en vinden, luis-
teren en praten, creëren en 
verwonderen. Het is een 
heilig en vrij spel waarin 
‘God dichtbij’ ervaren kan 
worden. 
Na de zomer start een reeks nieuwe verhalen op de woensdagmiddag 
voor kinderen en op maandagavond voor volwassenen. Maandag-
avond 11 september van 20.00 tot 21.30 uur en woensdagmiddag 13 
september van 15.00 tot 16.30 uur, Parochiecentrum Dongen. Kom je 
spelen? Meld je aan via ehertog@parochieheiligegeest.nl en we hou-
den je op de hoogte. 

Pastor Edith Hertog

Vrijwilligersbedankavond parochie Dongen en 
Klein Dongen - Vaart

Binnen het thema ‘Ein Bayerische gemütliche Abend im Rosenheim’ 
kwamen de vrijwilligers, zo gaat het verhaal, na een lange busreis, 
vanuit Dongen in Rosenheim aan en werden door het animatieteam 
van de feesttent hartelijk verwelkomd. Alles werd in het Duits verteld, 
maar gelukkig werd er regelmatig ook vertaald. Er waren optredens 
van diverse grote sterren die de sfeer naar een hoogtepunt wisten te 
brengen.
Zo trad Heino op met zijn lied La Montanara, Heintje was ook van de 
partij met het nummer Mama, Nicole zong Ein Bisschen Frieden, Frau 
Dienanda was er als waarzegster en wist menigeen te verrassen en 
ook de leadzanger van Voxxclub was er om de zaak op zijn kop te 
zetten met hun hit: Rock Mi. Tussendoor werd de muziek verzorgd 
door de DJ’s Tim en Joël. Gelukkig waren Frau Conny en Herr Kees er 
ook, zij hebben flink de handen uit de mouwen gestoken. Het bleef 
lang onrustig in het mooie Rosenheim in Beieren. Het is niet bekend 
hoe laat alle vrijwilligers met de bus weer in Dongen zijn aangekomen. 
Het feest smaakte naar meer!

Ga jij de challenge van het Vormsel aan?

Na de zomer start de voorbereiding op het Vormsel. Wil jij je laten inspi-
reren door Jezus? Doe dan mee met het Vormsel. Dat kan als je na de 
zomer naar groep 8 van de basisschool gaat. Noteer alvast in je agenda: 
• Woensdagavond 20 september 2023: startbijeenkomst voor vorme-

ling en ouders. 
• Zondagochtend 19 november 2023: Vormselviering. 
Meld je vóór 15 september aan via de website van de parochie.
Jongens en meisjes die in 2020 hun Eerste Communie hebben gedaan 
krijgen thuis ook een brief.

Weet u dat…

• de bijeenkomst voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar op 
zondag 25 juni van 10.00 tot 11.30 uur in het Parochiecentrum 
in Dongen helaas niet door gaat?

• de Actie Kerkbalans tot en met 31 mei 2023 al € 60.738,-- heeft 
opgebracht? Helpt u mee om het streefbedrag van € 78.000,-- 
te bereiken?

• in de Laurentiuskerk vanaf zondag 2 juli weer vier Zomercon-
certen plaats vinden? 

• de parochie nog steeds op zoek is naar vrijwilligers?
• u via uw smartphone kunt deelnemen aan de collecte? Meer 

informatie over Digitaal Collecteren via Givt vindt u op onze 
website.

• u zich via onze website kunt abonneren op de wekelijkse 
Nieuwsupdate? Op zaterdagochtend ontvangt u een overzicht 
van de nieuwe berichten op onze website, waaronder de Pas-
torale Brief.

• Dit jaar weer een Rondje Open Kerk plaats vindt?
• wij u een hele fijne zomervakantie wensen? 
• de eerste Parochiepagina van het nieuwe werkjaar op donder-

dag 31 augustus in het Weekblad Dongen wordt gepubliceerd?
• u meer informatie over bovenstaande onderwerpen en ander 

parochienieuws kunt vinden op www.parochiedongen.nl en 
op de Facebookpagina van de parochie?

Actie Kerkbalans IBAN NL55 RABO 0111 9024 36
Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Oproep koster

Voor de Laurentiuskerk wordt een nieuwe koster gezocht. Kosters dra-
gen zorg voor de voorbereiding en het goede verloop van de vieringen 
in de Laurentiuskerk, zowel in het weekeinde als door de week. Zij zijn 
de voornaamste personen voor de voorganger. Een koster opent een 
uur voor de viering het kerkgebouw en zorgt ervoor dat alles gereed 
ligt voor de viering. Te denken valt aan de verlichting, het ontsteken van 
kaarsen en het gereed maken van de geluidsinstallatie. Na de viering 
ruimt de koster alles weer op en sluit hij of zij het kerkgebouw.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met jdebont@paro-
chiedongen.nl of met keesvandermade@home.nl.

Tijdens de Biënnale zag ik in de 
kloostertuin van de Benedictines-
sen het werk van David Bade. Zijn 
beelden stonden als kruiswegsta-
ties langs een pad in de tuin van 
de Benedictinessen. De basis van 
het werk was een bok, een gym-
nastiektoestel, omgewerkt tot een 
veelkleurig kunstwerk met een 
shirt, met daarop de woorden: 
Omhels de Zondebok. Ik dacht 
onmiddellijk aan ons Jaar van de 
Barmhartigheid. Als parochies wil-
len we onze ogen openen voor de 
verschillende werken van Barm-
hartigheid. Je zou het een Gees-

telijk Werk van Barmhartigheid kunnen noemen. Het beeld roept 
bij mij vragen op: Weet ik zelf hoe het voelt om zondebok te zijn? 
Hoe ga ik zelf met zondebokken om? En juist in onze hedendaagse 
‘afrekencultuur’: Doe ik mee met groepen die hun problemen af-
schuiven op één of enkele mensen. Nog fundamenteler: Wie is er 
eigenlijk een zondaar? De ander, ikzelf? Kunnen we bevrijdend met 
het woord ‘zonde’ omgaan (zoals Jezus deed) of schieten we me-
teen in een veroordeling? En als we het woord ‘zonde’ niet willen 
gebruiken, verheffen we onze stem dan nog tegen onrecht en ge-
weld? Spreken we de verantwoordelijke(n) aan? En dan opnieuw 
die vraag: Durven we dan ook nog die zondaar te omhelzen? 

Pastor Rob van Uden

Draagt u de kerk ook een goed hart toe? Heeft u de kerk ook nodig 
voor gebed, een doop of een uitvaart? Vindt u het belangrijk dat 
de kerk blijft bestaan? Ook na uw dood kunt u daaraan meehel-
pen. Neem dan de kerk op in uw testament. 

U kunt dat doen in de vorm van een legaat of een erfstelling. Een 
eerste, oriënterend gesprek bij de notaris kost vaak niets. Met uw 
parochiebijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk 
van uw parochie. Door het ook daarna te steunen, geeft u een 
blijvend geschenk aan de parochiegemeenschap. 
Volgende generaties bouwen dan verder op het werk, dat u mede 
mogelijk maakt.


