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21 mei 2023, Zevende zondag van Pasen,  

 
Zusters en broeders, in het boek Handelingen en in het Evangelie horen we dat er na de Hemelvaart 

van Jezus een band met zijn leerlingen blijft. We horen hoe de apostelen en Maria eensgezind in het 

gebed blijven volharden. Daardoor blijven ze verbonden met Jezus. Het Evangelie geeft ons de woorden 

van Jezus op de avond voor zijn kruisdood. Hij geeft aan dat Hij van hen weg gaat, maar tegelijk 

onverminderd voor hen zorgt. De scheidingswand tussen dood en leven is blijkbaar toch poreuzer dan 

we ons vaak voorstellen.   

De livestream komt op zondag 21 mei om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen en 

wordt uitgezonden via HalloGilzeRijen. Elf kinderen doen hun Eerste Heilige Communie. 
 

Gebed 
Waakzaam biddend willen we bij elkaar komen, 
wachtend op de heilige Geest die ons beloofd is. 

Heer, geef dat we eensgezind volharden in het gebed. 
dat de heilige Geest ons mag binden aan God en aan elkaar, 

vooral aan de meest kwetsbaren onder ons. 
Wij allen horen bij Hem en bij elkaar. 

We bidden dat deze viering 

onze onderlinge banden mag versterken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing uit de Handelingen der Apostelen 

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de 

Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sab-

batsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze ver-

blijf hielden Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, 

Bartolomeus en Matteus, Jakobus, zoon van Alfeuis, Simon de IJveraar en 

Judas, de broer van Jakobus.  

Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrou-

wen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Fluister het mij in, heilige Geest:  

ik zal het goede denken. 
 

Spoor me aan, heilige Geest: 

ik zal het goede doen. 
 

Verlok me, heilige Geest: 

ik zal het goede zoeken. 
 

Geef me kracht, heilige Geest: 

ik zal het goede vasthouden. 
 

Bescherm me heilige Geest: 

ik zal het goede nooit verliezen. 
 

Aurelius Augustinus 

Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer,  

Ik ga, en Ik keer tot u terug en uw hart zal zich verblijden.  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, 

opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven 

te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de 

enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het 

werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en 

geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond. 

Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze 

toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij 

gegeven hebt, van U komt. Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld 

en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan en zij hebben 

geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.  

Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U 

toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet 

langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. 

 

Slotgebed 

God onze Vader, 

wij mogen uitzien naar de gaven 

die U ons schenkt in de heilige Geest. 

Laat vrede, vriendelijkheid en geduld 

onze geloofsgemeenschap versterken in dienstbaarheid 

en houdt ons verbonden met U en met elkaar 

om eensgezind van uw blijde boodschap te getuigen. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om Zegen 

Barmhartige God, wij bidden om de komst  
van de heilige Geest, de Trooster en Helper.  
Zegen ons opdat wij volharden in het gebed,  

zoals de apostelen, samen met Maria, ons dat hebben voorgedaan,  
En, God, wees ons nabij in ons slapen, ontwaken en werken. Amen. 

Overweging 

Aandacht voor mensen die rouwen is een werk van barmhartigheid. In onze parochie passen we 

dat op verschillende manieren toe. Tijdens elke zondagsvieringen bidden we voor onze overlede-

nen. We missen ze, maar tegelijk geloven we niet in een volledige scheiding. Met het gebed voor 

de overledenen drukken we onze blijvende liefde voor de overledene uit. Bovendien vertrouwen 

erop dat Jezus Christus, de Verrezene, onze dierbare overledenen in een nieuw licht plaatst.  

Zo is dat ook bij de individuele en groepsgewijze rouwverwerking in onze parochies. Natuurlijk 

erkennen we het verdriet om een overledene. Het gemis van een dierbare is in ons dagelijks leven 

voortdurend aanwezig. Tegelijk kunnen we het vertrouwen krijgen dat die scheiding niet volledig 

is. Augustinus vergeleek een gestorvene geliefde met een kostbare diamant in een kluis. Je ziet de 

diamant niet meer, maar je vertrouwt erop dat hij of zij er nog steeds is. De diamant is veilig. 

Jezus troost zijn leerlingen voordat hij ze achterlaat. Ze zullen hem niet meer zien, maar toch blijft 

Hij bij hen: Hij gaat sterven, maar troost de leerlingen die achterblijven. 

Vrede over jou 
 

Ik bid dat je niet wankelt,  

dat je niet breekt, maar sterk staat,  

en sterker nog: 

dat je een berg mag zijn, 

dat je recht staat voor gerechtigheid. 

Vrede over jou, 

een handdruk vol vergeving 

en om je heen: twee armen, liever nog meer. 
 

Rob van Uden 


