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30 april 2023, Vierde zondag van Pasen 
 

Zusters en broeders, deze zondag heeft als bijnaam de zondag van de Goede Herder. Een mooie dag 

voor het zilveren priesterjubileum van Joost de Bont in Molenschot en Rijen. Eigenlijk niet eens omdat 

hij als priester onze herder is (dat zeggen we wel eens te gemakkelijk), maar omdat hij als priester tot 

taak heeft om naar de Herder, Jezus Christus, te verwijzen.  

De livestream komt op zondag 30 april om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. 

Deze viering van Woord en Communie wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 
 

Moment van inkeer 
God, U geeft ons mensen als richtingwijzers 

waardoor we U kunnen leren kennen als een herder. 
Help ons wanneer we ons afvragen  
of we wel een herder nodig hebben; 

als we zelf de grazige weiden niet vinden? 
Raken we zo makkelijk van het padje 
en gaan we slordig met het leven om? 
Zijn we weinig attent in onze aandacht 

of in de zorg voor een kwetsbare medemens? 
Luisteren we zo zelden naar Uw stem? 

 

Ik keer mij in stilte naar binnen  
en zoek het contact met U, God. 

Blijf mij nabij en leid mij door mijn dagen. 
 

 

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 

Dierbaren, geduldig verdragen wat gij te lijden hebt om uw goede daden, dat is het wat God behaagt. 
Het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in 

zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als 

Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. 

Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.  

Ik zal je herder zijn 
 

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Psalm 23,1 
 

Ik zal je herder zijn, zegt de Heer 

en zorgen dat je niets tekort komt. 

Ik zal je meenemen naar helder water, 

waar je kunt uitrusten en je kunt verfrissen  

en ik zal je leiden naar je doel, 

langs veilige wegen. 
 

Zelfs als de weg donker is, of nauw, 

als de angst je om het hart slaat,  

zal ik je beschermen en leiden,  

zal ik je moed en vertrouwen geven. 
 

Ik zal je welkom heten in mijn huis 

en je mag gast aan mijn tafel zijn, 

met overvloedig voedsel, goed en gezond. 

Voortaan zal ik je zelf bedienen,  

elke dag opnieuw, je glas vol schenken 

en je omgeven met voorspoed en zegen. 
 

Rob van Uden 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden 

zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij 

waart verdwaald als schapen, maar nu zijt ge bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen. 

 

Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 

In die tijd zei Jezus: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie niet door de deur, maar langs een andere 

weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, 

is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn 

stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar 

buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. 

Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze 

de stem van vreemden niet kennen. 

Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.  

Een andere keer zei Jezus tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Ik ben de deur van de schapen. 

Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen 

geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en 

uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen.  

Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. 
 

Gebed om vrede 
Goede God, wij zijn geen makke schapen,  

maar Gij zijt wel onze Herder. 
Blijf ons nabij als we het priesterschap van Joost vieren  

en blijf ons ook nabij wanneer het feest voorbij is,  
wanneer we naar huis gaan en ons eigen verdriet voelen. 
Help ons om in de voetstappen van uw Zoon te treden  

omwille van de komst van uw Rijk van vrede en eenheid.  
Door Jezus Christus onze Heer. Amen. 

 

Wegzending en zegenbede 

Geroepen en gezonden gaan wij van hier. 

want de Goede Herder kent ons bij onze naam.  

God zal als een herder voor ons uitgaan,  

om ons te leiden op onbekende wegen. 

God zal als een herder achter ieder van ons zijn,  

om ons te verbinden in alle verschillen. 

God zal als een herder bij ons blijven  

en Hij zal ons beschermen.  

U bent mijn enige hoop, Heer, mijn God. Van jongs af aan vertrouw ik op U. 

Psalm 71, 5-6

Overweging 
Als u bij uw naam geroepen wordt, zult u meestal wel reage-

ren. Hoe die reactie is, hangt af van wie er roept. Is het een 

dierbare of een lastpost? En het hangt af van de ruimte die 

uzelf op dat moment heeft of wilt maken.  

Met het 25-jarig priesterjubileum van Joost kunnen we ook 

zelf geroepen worden. Het kan een vraag aan onszelf zijn. 

Gaan wij zelf in op de roep van Godswege. Hoe geven we 

daar vorm aan?  Voelen we ons gekend en geliefd door God? 

Of verlangen we wel naar die liefde, maar horen we die roep 

niet zo goed?  

We zijn verschillend, onze roeping is ook verschillend, maar 

in de kerk worden we verzameld met onze verschillen. God 

is een herder voor ons. Zorgzaam en liefdevol is Hij met ons 

onderweg. Het is aan ons om antwoord te geven op zijn lief-

devolle aandacht? 

 

 


